Taşova  Meslek  Yüksekokulu  Ulaşım 
Biliminde  kilometre  taşı  olacak 


2014-2015  Akademik  yılı  döneminde  2 
bölümle  açılan  Amasya 
Üniversitesi  Yüksel  Akın  Taşova  Meslek 
Yüksek  okulunda  Raylı 
Sistemler  İşletmeciliği 
Programı  açılmasına 
yönelik  Yüksek  öğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından  onay  verildiği  açıklandı.  Böylece  yüksek  okulumuz  üç  ulaşım  bölümü  ile  ülke 
çapında  lojistik  biliminde  öncü  okul  haline 
gelecek. 

"Otobüs  Kaptanlığı"  ve  "Posta  Hizmet¬ 


leri"  bölümleri  ile 
2014-2015  akademik 
yılında  açılan  okulda 
"Ulaştırma  Hizmetleri 
Bölümü"  altında  "Raylı 
Sistemler  İşletmeciliği"  isimli  yeni  bir  program  açma  önerisinin  üniversite  tarafından  YÖK'e  sunulduğunu  ve  programın  açılması  kabul  edildiğini 
belirten  Taşova  MYO 
Müdürü  Yrd.  Doç.  Dr. 
M.  Burak  Bilgin;  "Yeni 
programımızın  ülkemizde  gittikçe  artmaya 
başlayan  hızlı  tren  hatlarına  ve  ulaşım  ağlarına  yönelik  ara  ele¬ 


man  ihtiyacını  karşılayacağı  değerlendirilmektedir.  Mevcut  olan 
programlarımızda  hali 
hazırda  160  öğrencisi 
olan  yüksekokulumuzun  önümüzde  yıl  kontenjan  artırımlarının 
da  hesaba  katılmasıyla 
380  öğrenci  sayısına 
ulaşacağı,  bir  sonraki 
yıl  için  ise  600  öğrencilik  bir  kapasiteye  kadar  ulaşılabileceği  öngörülmektedir"  dedi. 

Öğrencilerin  yurt 
sıkıntısını  çözmek  amacıyla  Kredi  Yurtlar 
Kurumu  ile  görüşmeler 


yapıldığını  söyleyen 
Bilgin,  "Kurum  planına 
alınmış  olmakla  birlikte  bu  ihtiyacı  karşılamak  amacıyla  özel 
teşebbüs  girişimi  teşvik  edilmek  suretiyle 
kız  öğrencilerimiz  için 
30  kişilik,  erkek  öğrencilerimiz  için  ise 
200  kişilik  özel  yurt  binaları  tamamlanarak 
ilçe  merkezinde  hizmete  sunulmuştur.  Taşova  ilçemizde  yüksek  okulumuzun  açılması 
için  büyük  gayret  sarf 
eden  kaymakam,  belediye  başkanı  ile  gönüllü  platform  üyeleri 


başta  olmak  üzere  öğrencilerimizi  ilçeye 
geldikleri  günden  iti¬ 


baren  bağrına  basan 
saygıdeğer  Taşova  halkına  şükranlarımı  ifade 


ederken  hep  birlikte 
daha  ileriye  ulaşmayı 
diliyorum"  dedi. 


Kurucu  ve  İmtiyaz  Sahibi 

S.  Kür  şad  GÜNAYDIN 

Sorumlu  Yazı  İşleri  Müdürü: 

Fatih  M.  KÜLEKÇİOĞLU 

e-posta :  lasovaKazclesi@Kniail.com 
(asovaKazclesi@hoimail.com 
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Vali  Çomaktekin 
HES’te  inceleme 


Vali  Çomaktekin, 
14  Kasım  2015  günü 
ilimiz  ve  ilçemiz  devlet 
karayolu  arasında  Du- 


rucasu  köyünün  kuzeyinde  yer  alan  Kozalan 
çayı  üzerinde  kurulu 
Durucasu  Hidroelek¬ 


trik  Santralinde  incelemelerde  bulundu.  Çomaktekin'e  incelemelerinde,  firma  yetkili- 


Duru 

yaptı 

leri  eşlik  etti. 

Firma  yetkililerinden  santralin  işleyişine  dair  bilgiler  alan  Vali  Çomaktekin, 
Durucasu  Hidroelektrik  Santralinin  ilimizin 
elektrik  enerji  ihtiyacının  bir  kısmını  karşıladığını  söyledi. 

Enerjinin  gelişmiş  ülkeler  için  önemli 
bir  etken  olduğunu  ifade  eden  Amasya  Valisi 
Çomaktekin;  "Doğal 
kaynaklar  kullanılarak 
üretilen  elektrik  enerjisinin  ülke  ekonomisine  önemli  ölçüde  katma  değer  sağladığını" 
vurguladı. 


Çevreci  Fakültelerden  Yeşilımak 
Çevre  Platformuna  ziyaret 


Ordu  Üniversi-  Yönetimi  Bölümü  öğ-  cüsü  Fazlı  Kuru'yu  zitesi  İktisadi  ve  İdari  Bi-  rencileri,  Yeşil  ırmak  yaret  ettiler, 

limler  Fakültesi  Kamu  Çevre  Platformu  söz-  19  Kasım  2015 


Perşembe  günü  ilçemize  gelen  Fakültenin 
son  sınıf  öğrencileri: 
Kudret  Korkmaz,  Erdoğan  Misir  ve  Onur  Saral,  'Toplumsal  Hareketler  ve  Çevre  İlişkisi" 
konusunu  incelemek 
ve  toplumun  bakış  açısını  sorgulamak  üzere 
ilçemizde  faaliyet  gösteren  Yeşilırmak  Çevre 
Platformu  Başkanı  Fazlı  Kuru  ile  röportaj  yaptılar. 

Öğrenci  ekibi  daha  sonra  gazetemizin 
idarehanesinde  sitemiz  editörü  Ahmet  Günaydın  ile  görüştüler. 


Osmanlı  Ocakları  ilçe 
teşkilatı  dualarla  açıldı 


Osmanlı  Ocakları 
Taşova  İlçe  Başkanlığı 
açılış  töreni  kurban 
kesilerek  dualar  eşliğinde  gerçekleştirildi. 

22  Kasım  2015  Pazar  günü  saat  14.00'de 
Belediye  Düğün  salonunda  düzenlenen  açılış  törenine;  Osmanlı 
Ocakları  Genel  Başkanı 
A.  Kadir  Canpolat  ile 
Ankara'dan  gelen  Genel  Merkez  heyeti,  Amasya  İl  Başkanı  Sinan 
Tunç,  Osmanlı  Ocakları 
Karadeniz  Bölge  Temsilcisi  Celal  Karataş, 
Çorum  İl  Başkanı  İsmail  Canaydın  Suluova 
Osmanlı  Ocakları  Başkanı  Yaşar  Serçe  ve 
çok  sayıda  vatandaş 
katıldı. 

Düğün  salonunda 


lal  Marşı  ve  dualarla 
başlayan  törende  Belediye  Başkanı  ve  AK 
Parti  ilçe  başkanının 
bulunmaması  dikkatleri  çekti ,  davetliler  bir 
anlam  veremedi. 

Açılış  konuşmasını 
Osmanlı  Ocakları  İlçe 
Başkanı  Selim  Şahin 
yaptı.  Şahin,  Osmanlı 


mı  şairlerinden  Mehmet  Akif'ten  alıntılarla 
başlayan  konuşmasında;  "623  yıl  3  kıt'aya 
hükmeden  OsmanlInın 
evlatları  olarak,  OsmanlI  kültürünü  yaşatmak  için  kurulan  bir 
derneğiz.  Hiçbir  siyasi 
partiye  bağlı  olmadan 
ideolojisini 

(Devamı  sayfa  3’de) 


Türkoğlu  çifti  anıldı 


23  Ekim  2011  günü  Van'da  meydana 
gelen  depremde  hayatını  kaybeden  genç  öğretmen  çift  unutulmadı. 

Van'daki  depremde  hayatını  kaybeden 
Türkoğlu  çifti,  24  Kasım  Öğretmenler  Günü 
dolayısıyla  ilçemizde 
meslektaşları  tarafından  23  Kasım  2015  Pazartesi  düzenlenen  bir 
tören  anıldı. 

İlçe  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustafa  Tümer,  Oktay  Türkoğlu'nun  mezarı  başındaki  anma  töreninde 
yaptığı  konuşmada, 
öğretmenler  ve  eğitim 


camiası  için  24  Kasım 
Öğretmenler  Gününün  önemini  vurgulayarak  "Dört  yıl  önce 
Van  depreminde  aramızdan  ayrılan  genç 
öğretmen  kardeşimizin  kabrini  ziyaret  etmek  istedik.  Bizim  inancımıza  göre  kutsal 
görevleri  ifa  ederken 
görevi  başında  haya¬ 


tını  kaybeden  askerlerimiz,  polislerimiz  ve 
öğretmenlerimiz  şehit 
hükmündedir"  dedi. 

Oktay  Türkoğlu'nun  babası  İzzet 
Türkoğlu  ise  mesleklerini  severek  yapan 
oğlu  ve  gelinini  dualar 
ederek  anan  eğitim  camiasına  teşekkür  etti. 
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guruplarından  olan  seyyar 
odun  kesimi  (hızarcılık)  işi 
de  kaybolan  meslekler  arasındaki  yerini  aldı. 

Özellikle  2000  yılından  sonra  kaloriferli  sitelerin  artması  ve  hükümetin  önemli  miktarda  kömür  dağıtımı  bu  mesleğin 
önünü  kapamıştı.  İlçemizde  bu  işi  yapan  Salih 
Aykan'ın  2013  de  vefatı  ve 
Sebahattin  Gergin'in  işi  bırakması  ile  seyyar  hızarcılık  işini  Murat  Aykan  yapıyordu.  Murat  Aykan'ın 
da  geçtiğimiz  aylarda  İstanbul'a  taşınması  ile  bir 
meslek  daha  tarihe  karışmış  oldu. 


ÖĞRETMENİM 

Mi^Ua^a  ALpat 

(Emekli  Öğretmen) 

Ben  minnacık  bir  demet 
Aç,  aç  beni  soldurmadan 
Ben  tıpış  tıpış  yürürken 
Kaldır  beni  incitmeden. 

Ben  bir  demet  taze  gülüm 
Sula  beni  öldürmeden 
Anam  gibi  bağrına  bas 
Kokla  beni  soldurmadan. 

Tohum  gibi  saç  tarlaya 
Her  gün  sula  hayat  ver 
Eğilirsem  tut  kaldır  beni 
Unutamam  severim  seni. 

Ben  kovanında  arıyım 
Yeşil  ovanda  darıyım 
Semaların  nuruyum 
Seni  severim  öğretmenim. 

Bakış  ve  enerjinle  yaşarım 
Işık  verdin  dağı,  taşı  aşarım 
Azmin,  uğrun  ile  koşarım 
Bana  herşeyimi  veren  öğretmenim. 

Ben  bir  demir,  sen  kaynak 
Ben  bir  örs,  siz  çekiç 
Ben  bir  yağmur,  siz  rüzgar 
Vur  estir  beni  sevgili  öğretmenim. 

Ben  bir  maden,  siz  madenci 
Kazmayı  iyi  vur  öğretmenim 
Ben  altın  külçe,  siz  sarraf 
Beni  iyi  ayarla  canım  öğretmenim. 

Ben  meyveyim,  siz  bahçıvan 

Beni  iyi  sula,  bana  hayat  ver 

Kökümü  kurtlar  yemesin 

Daim  yeşil  kalayım  biricik  öğretmenim. 

Sen  bir  dahi,  ben  öğrenciyim 
Ben  başarılı  olayım,  sen  öğün 
Yüzünü  hiç  kara  çıkarmayacağım 
Benim  değerli  öğretmenim. 
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Vaktin  ve  yaşın  uyum  içinde  yürüdüğünü  biliyor  olmak  hayatı 
kolaylaştırıyor.  Rahat  nefes  alıyor,  güne  gülümseyerek  başlatıyor. 
Varsa  problemleri  daha  iyi  tanımak,  telaşsız  ve  stressiz  çözüm  imkânı 
için  ortam  hazırlıyor. 

Merhaba  elli  beş  yaşım.  Merhaba  içinde  yaşadığım  yıl.  Sinema 
şeridi  gibi  yılların  derinliğinde  sesli  ve  sessiz  anıların  ara  sokaklarından 
bugüne  ulaştığımız  ve  tahlilini  yaptığımız  neyimiz  varsa  uyum  için  de  ve 
tatlı  bir  akıntı  olarak  dakika  ve  saatleri  besliyor. 

Dünya  hayatımız  da  yaşadığımız  ve  yaşayacağız  ne  varsa 
eyvallah.  Gözyaşlı  geceler.  Mutlu  günler  ve  akşamlar.  Yaşanılanlar  her 
duyguda,  histe,  düşüncede  bize  ulaştığı  haliyle  sakin  ve  olumlu  kabul 
görmelidir.  Bazen  metrelerce  uzağa  ulaşan  bir  kahkahaya,  bazen 
düştüğü  noktayı  ıslatan  gözyaşına  sebep  ve  oluşumlar  bize  has 
yaşanılanlardır. 

Yutkunamadığım,  boğulduğum,  nefes  almak  için  dakikalarca 
uğraştığım,  yalnız  vakitlerin  unutulmaz  dostlarını  da  yâd  etmekte  fayda 
var  tabii.  Hatırlamak  bir  kadirşinaslık  da  olabilir. 

Bu  alanlarda  yazanlar,  araştırma  yapanlar  ve  tıp  diliyle  de 
konuşanlar  gözyaşının  temizlik  olduğunu  ifade  etmişlerdir.  Mevcut 
durumdan  kurtuluş,  rahatlamak  ya  da  mutluluk  sınırları  en  üst  seviyeye 
ulaşan  anların  beslenişi  de  diyebiliriz.  İki  anlamla  da  insan  için  gözyaşı 
vardır.  Gözyaşı  bütün  boyutları  ile  incelendiğinde  artıları  da  eksileri  de 
bize  olumlu  davranış  değişikliği  olarak  yansımalıdır. 

Son  dönemler  de  takıldığım  ama  uzman  olmadığım  bir  alan  var  ki 
teknolojinin  bizimle  birlikte  yaşayan  parçaları.  Akşam  yemeği  için 
uğradığımız  lokantada  karşımızda  dört  kişilik  bir  aile  siparişlerini 
vermiş  beklemedeler.  Ama  kimse  birbiriyle  konuşmuyor.  Herkesin 
elinde  cep  telefonu  internette  kendileriyle  derin  seyahat  halindeler. 
Konuşuyorlar,  gülüyorsalar  da  kendileriyle  muhatap  oluyorlar.  Son 
günlerde  çok  sık  rastladığım  bu  tabloyu  birçok  okuyucum  da  biliyor  ve 
yaşıyor  diye  düşünüyorum. 

Bilimsel  ve  teknolojik  gelişmelerin  hızla  günlük  yaşamımıza 
girdiği  günümüzde  cep  telefonları,  bilgisayarlar  ve  internet 
teknolojilerinin  hayatımızdaki  vazgeçilmez  yeri  ve  değeri  tartışmasız 
açık  ve  net  olarak  görülmektedir. 

Burada  üzerinde  hatırlatmaya  çalışacağımız  alan  teknolojinin 
sorunlu  bir  diğer  tanımla  sorumsuz  kullanımının  eğitim  ve  öğretimi, 
meslek  hayatını  hatta  özel  hayatı  nasıl  etkilediğidir. 

Bağımlılık  noktasındaki  kullanım  ve  ulaşımın  yüklediği 
sorumluluklar  olumsuz  davranış  değişikliğine  ulaştığı  an  gerekli  olan  ne 
ise  yapılmalıdır. 

Bağımlılığın  kontrol  altına  alma  yöntemlerini  bilmeli,  ihtiyaç 
hissedildiği  an  kullanım  saatlerini  değiştirme,  haftalık  kullanım 
çizelgesi  hazırlanması,  destek  gruplarıyla  eğitim  alınması,  not  alma  ve 
ihtiyaç  halinde  kullanımın  sağlanması  gibi  çalışmalarla  sağlıklı 
çalışmaları  da  yönlendirmiş  oluruz.  Teknoloji  kullanımı  yaş  ile  de 
düzene  sokulmalı,  okul  öncesi,  ilkokul,  ortaokul,  lise  dönemleri  dikkate 
alınmalıdır. 

Derslerde  başarıyı  etkilediği  gibi  sağlıkta  da  şikâyetler 
oluşmaktadır.  Göz  yanması,  boyun  kaslarında  ağrı  ve  sertleşme,  elde 
uyuşukluk  gibi.  Yine  günlük  hayatımızda;  başarının  düşmesi,  zamanı  iyi 
kullanamama,  uyku  bozukluğu,  yemek  yememe  olarak  günlük 
hayatımızı  teslim  almaktadır.  Bunları  çoğaltmamız  mümkündür. 

Yine  okuma  alışkanlıklarımızın  rafa  kalması,  aradığım  her  şey 
elimin  içinde,  cebimde  mi  demeliyiz.  Yoksa  bir  tıklama  yakınlığındayız 
deyip  kitaplığımızdan  ayrılış  yıllarında  Kitaplar  ve  kütüphanem  daima 
dostum  olmuştur.  Beynimi,  yüreğimi  ve  dahi  yarınlarımı  rahatlatan, 
dengeli  olmamı  sağlayan,  dünya  hayatımı  kolaylaştıran  olmazsa 
olmazımdır. 

Zevkin  ve  dinlenişin  harika  bir  kılavuz  eşliğinde  bizi  kültürle 
besliyor  olması  mutluluk  değil  de  nedir? 

"Türkiye  Cumhuriyetinin  temeli  kültürdür/'Atatürk'ün  bu  sözü 
çok  anlamlıdır.  Sonbahar  mevsimini  yeni  bir  mevsime  teslim  ettiğimiz 
günlerdeyiz.  Bir  yıl  sonra  yine  yaşıyor  olduğumuzda  dünyada  olmanın 
taze  nefesiyle  son  yılın  değerlendirmesini  yapabiliriz. 

Her  yıl  devam  eden  bu  döngü  var  oluşun  da  temellerindendir. 
İnsan  ve  insanlığa  hizmet  aşkının  kaynağı,  mili  ve  manevi  değerlerle 
beslenirse  tadı  doyumsuz  olur.  Dökülenler,  kendini  rüzgâra  bırakıp 
savrulanlar,  toprağın  altına  ve  yüzüne  yerleşenler.  Doğum  ve  ölümün 
birlikte  var  oluşu  gibi.  Ne  kadar  yakın  değil  mi?  Kış  kapımızdan  içeri 
girdiği  an,  bahar  uzak  değil  düşüncesi  ve  ifadesi  doğrudur. 

Kitaplar,  kitaplarım  uzun  kış  gecelerinde  en  yakın  dostlarım 
olarak  benimle  birlikte  bahara  yürüyecekler.  Ben,  bahar  yürüyüşümde 
kendimden  emin,  huzurlu  ve  donanımlı  yoluma  devam  edeceğim. 
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Bir  önceki  yazımızda  öğretmen  yetiştirme  modelimizi 
değiştirmemiz  gerektiğini  vurgulamıştık.  Bu  minvalde  âcizane 
önerilerimi  birkaç  başlık  altında  siz  sevgili  okurların  takdirine  arz 
etmeye  çalışacağım. 

1.  Başka  Fakülte  ve  Yüksekokul  Mezunlarına  Verilen  "Pedagojik- 
Formasyon"  Eğitiminden  Vazgeçilmelidir. 

Eğitim  alanında  çok  ciddi  bilimsel  verilere  dayalı  istihdam 
politikaları  geliştirilmelidir.  Başka  fakülte  mezunlarının  istihdam  sorunu 
bu  yolla  giderilmeye  çalışılmamalıdır. 

Pedagojik  formasyon,  öğretmen  olabilmek  için  alınması  zorunlu 
bir  eğitimdir.  İhtiyaçların  çok  üzerinde  eğitim  fakültesi  mezunu  ve  hali 
hazırda  ihtiyacın  çok  üzerinde  eğitim  fakültesi  öğrencisi  olmasına 
rağmen,  farklı  program  mezunlarına  öğretmenlik  için  icazet  verilmesini 
doğru  bulmuyorum.  Bu  haksız  uygulama  her  yıl,  atanamayan 
öğretmenler  havuzunu  daha  da  beslemektedir. 

2.  Eğitim  Fakültelerindeki  Öğrenci  Kontenjanları  Mutlaka 
Düşürülmelidir. 

Son  üç  yılda  ataması  yapılan  öğretmen  sayısı  ortalama  yıllık  50 
bine  tekabül  etmektedir.  Oysa  her  yıl  mezun  olan  öğrenci  sayısı  bu 
rakamları  katlamaktadır.  Bu  arada  Bakanlığımızın  emeklilik  ve  ölümden 
dolayı  oluşan  öğretmen  ihtiyacı  ise  her  yıl  sadece  10  bin  civarındadır. 

Yapılan  açıklamalara  bakıldığında,  şu  an  eğitim  fakültelerinde 
okuyan  öğrenci  sayısı  220  bin  civarındadır.  Bunun  yanında  Fen- 
Edebiyat,  Mühendislik,  İlahiyat,  İletişim,  Beden  eğitimi,  Güzel  sanatlar, 
Ebelik,  Hemşirelik  gibi  yüksek  okul  ve  fakülte  mezunlarına  da 
"pedagojik-formasyon"  eğitimi  verildiğine  göre,  eğitim  gören  730  bin 
öğrenciye  öğretmenlik  yolu  açık  görünmektedir.  Elbette  bu  okullardan 
mezun  olanların  tamamına  söz  konusu  eğitim  bir  çırpıda  verilmemekte. 
Ancak  bu  kısıtlamaya  rağmen,  birkaç  yıl  içinde  atanamayan  öğretmen 
sayısının  800  bine  varacağı  tahmin  edilmektedir. 

Görüldüğü  üzere  rakamlar,  şu  iki  başlıkta  dile  getirdiğimiz 
önerilerimizi  doğrulamaktadır. 

3.  Tıp  Fakültelerinde  Olduğu  Gibi,  Eğitim  Fakültelerinin  de 
Öğrenim  Süresi  6  (altı)  Yıla  Çıkarılarak,  Bütün  Öğretmenlerimiz 
Doktorasını  Yapmış  Olarak  Mezun  Olmalılar. 

Pekâlâ,  bu  önerimize  göre  altı  (6)  yıllık  süreç  nasıl 
doldurulacaktır? 

Dört  (4)  yıllık  teorik  eğitimi  tamamlayan  her  öğretmen  adayı, 

a)  Yüksek  lisans,  devamında  doktora  eğitimi  almalı  ve  "doktor" 
unvanıyla  mezun  olmalıdır.  Ayrıca;  alanpsikolojisi,  eğitim  hizmetlerinde 
iletişim,  güzel  konuşma  ve  yazma,  diksiyon,  estetizm,  rehberlikgibi  hem 
öğretmenlik  mesleğine  saygınlık  kazandıracak  hem  öğretmene  model 
olması  yolunda  bir  imaj  yaratacak  eğitimler  verilmelidir.  Uzatılacak  iki 
yıllık  eğitim  süreci,  öğretmenlerimize  önemli  ölçüde  katkı  sağlayacaktır. 
Mesela  Türkçeyi  çok  daha  güzel  konuşabilecek,  hitabetleri  ve  kelime 
örgüleri  mükemmel  olacaktır.  Daha  şık  ve  uyumlu  giyinecek,  daha 
estetik  ve  latif  olacaktır.  Spor  yapma  alışkanlığı  kazanacaktır.  Güzel 
sanatlar  ile  hemhal  olacağından,  zarif  bir  ruh  ve  ışıl  ışıl  parlayan 
melekeleriyle  girdiği  her  ortama  huzur  verecektir.  Aynı  zamanda  daha 
kibar,  daha  samimi,  daha  naif,  daha  hoşgörülü  ve  nezaket  sahibi 
olacaktır.  Diğer  eğitimler  ise,  hem  problem  çözme  kabiliyeti 
edindirecek,  hem  veli  öğrenci  ve  toplumun  diğer  fertleriyle  kolay  iletişim 
becerisi  kazandıracak,  hem  de  öğrencilerini  daha  doğru,  daha  bilimsel 
yöneltme  ve  değerlendirme  gibi  birçok  iktibasa  vesile  olacaktır.  Yani 
kısaca  öğretmen,  toplumun  sevdiği,  saydığı,  özendiği,  güvendiği, 
sözüne  itibar  ettiği  saygıdeğer  bir  şahsiyet  ve  ülkesinin  gerçek  anlamda 
bir  aydını  olacaktır. 

b)  Haftada  iki  gün  alanıyla  ilgili  en  az  iki  farklı  okulda  uygulamalı 
eğitime  tabi  tutulmalıdır.  Nihayetinde  dört  yıllık  teorik  eğitimini 
tamamlayan  öğretmen  adaylarımızın  haftada  iki  gün  beşer  saatten  ders 
ücreti  karşılığında  10  saat  okullarda  derslere  girdiklerini  varsayarsak, 
"ücretli  öğretmen"uygulamasına  da  hemen  hemen  son  verilmiş 
olacaktır.  Doğal  olarak,  öğretmenlikle  uzaktan-yakından  alakası 
olmayan  herhangi  bir  lisans  programı  mezununun  "ücretli  öğretmen" 
olarak  görevlendirilmesini  de  büyük  bir  ölçüde  ihtiyaç  kalmayacaktır. 
Yani  derslere  sadece  öğretmenler  ve  eğitim  fakültesinin  4  (dört)  yıllık 
teorik  bölümünü  tamamlamış  öğretmen  adayları  girebilecektir. 

4.  Okullar  ile  Eğitim  Fakülteleri  arasında  koordinasyonu 
sağlayacak  yeni  bir  pozisyon  (kademe)  oluşturulmalıdır. 

Üzülerek  belirtmeliyim  ki,  üniversitelerimiz  "iyi  öğretmen" 
yetiştiremiyor.  Çünkü  öğretim  üyelerinin  önceliği  akademik  kariyer 
yapmaktır.  Daha  nitelikli  öğretmen  yetiştirmenin  kariyer  edinmeye  de 
bir  yararı  yoktur.  Eğitim  Fakültesi  hocalarımız  okullardan,  sınıflardan, 
öğretim  programlarından  çok  uzak  kalmışlardır.  Oysa  öğretim 
elemanlarının  hiçbir  koşulda  okullar  ile  bağları  kopmamalıdır.  Bu 
bağlamda,  eğitim  fakülteleri  ile  okullar  arasında  bilgi  alış  verişini 
sağlayacak,  uygulamalı  eğitimin  koordinatörlüğünü  yürütecek  bir  ara 
kademe  oluşturulmalıdır. 

Öğrenim  süresinin  uzatılması  fikri,  şu  an  eğitim  fakültelerinde 
okuyan  öğretmen  adaylarının  ve  ailelerinin  doğal  olarak  tepkisini 
çekecektir.  Bugün,  yapılacak  düzenlemeden  hoşnut  olmayabilirler. 
Ancak,  bu  düzenlemenin  aslında  çok  yerinde  ve  çok  isabetli  olduğu 
gerçeği  bir  gün  muhakkak  takdir  edilecektir. 

Öğrenim  süresi  6  yıla  çıkarıldığında  bu  okullar  iki  yıl  mezun 
vermeyecektir.  İki  yıl  içinde  atanamayan  öğretmenler  havuzu  önemli 
ölçüde  boşalacaktır.  Bu  arada  görevde  bulunan  bütün  öğretmenlere 
yüksek  lisans  ve  doktora  yapma  fırsatı  verilirse  mevcut  öğretmenlerimiz 
de  yeni  düzenlemeden  istifade  edebileceklerdir. 

Amacımız  "çok"  değil,  "çok  iyi  öğretmen"  yetiştirmek  olmalıdır. 
Zira  iyi  öğretmenlerin  neşeli  halleri,  mizahi  yetileri,  pozitif  enerjileri 
vardır.  Eğlenceyi  eğitimle  birleştirerek  sınıflara  coşku,  gönüllere  huzur 
verirler.  İyi  öğretmenler  iyi  niyetlidirler.  Keyifle  çalışırlar,  keyif  verirler. 
Heyecanlarıyla  öğrencilerini  ateşler  ve  harekete  geçirirler.  İyi 
öğretmenler,  aynı  zamanda  en  iyi  öğrencidirler.  Hep  okurlar  ve 
öğrenmeden  öğretemeyeceklerini  bilirler.  İyi  öğretmenler,  alanlarında 
ihtisas  sahibidirler.  İyi  öğretmenlerin  yeniliksever  duyguları  vardır. 
Demode  olmuş  teamüllerde  direnmezler.  Değişirler,  değiştirirler.  İyi 
öğretmenlerin  hedefleri,  idealleri  ve  memleket  gibi  dertleri  vardır.  Zor 
zamanların  üstesinden  gelmesini  bilirler. 

İyi  öğretmenler,  topluma  ve  öğrencilerine  esin  kaynağıdırlar. 
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Kamyonet,  minibüs 
ve  ticari  yolcu  taşımacılığı 
yapan  otomobillerin  tüm 
lastiklerinin  kış  lastiği  olması  zorunludur. 

Kış  lastiğinin  zorunlu 
olduğu  süre  içerisinde, 
kamyon,  çekici,  tanker  ve 
otobüs  türü  araçların  lastiklerinin  yanaklarında 
(M+S)  işareti;  minibüs,  otomobil  ve  kamyonet  türü 
araçların  lastiklerinin  yanaklarında  ise  (M+S)  işareti  veya  (M+S)  işareti  ile 
birlikte  kar  tanesi  (snovvflake)  işareti  veya  sadece  kar  tanesi  (snovvflake)  işareti  aranacaktır. 

Sadece  buzlu  zeminlerde  kullanılabilen  çivili 
lastikler  de  kış  lastiği  yerine  geçer.  Seyir  esnasında 
değiştirilmek  zorunda  kalınan  lastiklerin  yerine  ta- 


Taşova  İlçe  Emniyet 
Müdürü  İlhan  Sönmez  'Kış 
Lastiği1  uygulaması  konusunda  uyararak,  1  Aralık  ile  1  Nisan  tarihleri  arasında  kış  lastiği  uygulamasının  zorunlu  olduğu 
belirti. 

"Kent  sınırları  dahilinde  taşımacılıkta  kullanılan  tüm  kamyon,  çekici, 


tanker,  otobüs,  minibüs 
ve  kamyonet  türü  araçlar 
ile  ticari  yolcu  taşımacılığı 
yapan  otomobillerde  bu 
uygulamanın  zorunlu  olduğu  kaydeden  Emniyet 
Müdürü  Sönmez;  "Kamyon,  çekici,  tanker  ve  otobüs  türü  araçların  tahrikli 
dingilleri  üzerindeki  tüm 
lastiklerinin  kış  lastiği  ol- 


uyarısı 

kılacak  lastiklerin  de  kış 
lastiği  olması  zorunludur. 

Yapılan  denetimlerde  aynı  dingil  üzerinde  içte  yer  alan  lastiklerde 
(M+S)  işaretinin  okunamaması  halinde  sırt  deseninin  kış  lastiğine  uygunluğu  kontrol  edilecektir. 

Lastiklerin  kaplama 
yapılarak  kullanılması  halinde  lastik  omuzlarında 
(M+S)  işareti  olsa  dahi, 
sırt  deseninin  kış  lastiğine 
uygun  olması  zorunludur. 
Yapılan  denetimlerde,  kış 
lastiği  kullanması  zorunlu 
olduğu  halde  kullanmayan  araç  sahipleri  için,  Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı  idari 
para  cezası  karar  tutanağı 
kullanılarak  yönetmelikte 
belirtilen  miktarda  idari 
para  cezası  kesilecektir  " 
dedi. 


Anadolu  Lisesinde  öğretmen 
ve  öğrencilere  tablet  bilgisayar 


İlçemiz  Anadolu 
Lise-sinde  öğretmen  ve 
10.  Sınıf  öğrencilerine 
tablet  bilgisayar  dağıtıldı. 

Okul  konferans  salonunda  düzenlenen  törende  konuşan  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustafa  Tümer, 


"Eğitimde  FATİH  Projesi  kapsamında  Anadolu  Lisemize  verilmiş  olan 
Tablet  Bilgisayar  Setlerinin  dağıtımı  için  toplanmış 
bulunuyoruz. 

Fatih  Projesi,  'Fırsatları  Arttırma  Teknolojiyi  İ- 


yileştirme  Hareketi'  olarak  adlandırılmaktadır.  Açılımından  da  anlaşılacağı 
üzere  eğitimde  teknolojiyi 
geliştirme,  bilgiye  ulaşma 
ve  eğitimde  fırsat  eşitliğini  sağlama  konusunda 
atılmış  önemli  bir  adımdır. 
Çok  kapsamlı  ve  dünya  ölçeğinde  olan  Fatih  Projesi 
bir  donanım  projesidir.  Oyun  aracı  değildir. 

Bugün  sîzlere  dağıtımını  yapacağımız  Tablet 
Bilgisayarlar  ise  Proje  amacını  gerçekleştirmek 
için  kullanılan  araçlardan 
sadece  bir  tanesidir.  Siz 
öğrencilerden  beklenilen, 
elinizdeki  tablet  bilgisayarlarla  eğitsel  oyunlar, 
multimedia  içerikler,  interaktif  videolar,  grafikler, 
ses  efektleri  ve  simülas- 


yonlarla  öğrenmelerinizi 
keyifli  hale  getirerek 
eğitsel  gelişiminizi  olumlu 
yönde  desteklemenizdir. 

Bu  proje  uzun  soluklu  bir  çalışmanın  sonucudur.  Bilgi  ve  teknoloji 
çağında  bizi  en  iyi  şekilde 
temsil  edecek  olan  geleceğimizin  teminatı  gençlerimizin  yetişmelerine 
büyük  katkılar  sağlayacaktır"  dedi. 

Anadolu  Lisesinde 
10.  Sınıflarda  yüz  öğrenci 
ile  yirmi  dokuz  öğretmene 
tablet  bilgisayarları  İlçe 
Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  Şube  Müdürleri  Ahmet  Ergün,  Hamit 
Yıldırım  ve  okul  idarecileri 
tarafından  dağıtımı  yapıldı. 


(1 .  Sayfadan  devam) 

OsmanlI  kültüründen 
alan,  Adem  oğluna  şefkat 
ve  merhametle  yanaşan 
herhangi  bir  siyasi  kimlik 
katmaksızın  insani  görevini  yapmak  için  kurulmuş 
bir  oluşumdur.  Biz  de  ilçe 
başkanı  olarak  Osman-lı 
kültürünü  yaşatmak  için 
bu  günümüzden  başlayıp 
son  nefesimize  kadar  yapacağımız  mücadelede 
hepinizi  OsmanlInın  şahlanışına  davet  ediyorum" 
dedi. 

İl  Başkanı  ve  Ka¬ 


radeniz  1.  Bölge  teşkilat 
başkanlarının  konuşmalarından  sonra  kürsüye  gelen  Osmanlı  Ocakları  Genel  Başkanı  A.  Kadir  Canpolat  konuşmasında;  Yeryüzü,  Osmanlı  medeniyetinden  koptuktan  sonra 
insanların  zulüm  görmeye 
başladığını  belirten  OsmanlI  Ocakları  Genel  Başkanı  Kadir  Canpolat,  "O 
gün  yardım  TIR'ların.  Erdoğan'ın  silah  yüklü  TIRları  diyenler  bugün  yanıldıklarını  anladılar."  dedi. 
Bir  takım  farklılıklarımız¬ 


dan  dolayı  aynı  coğrafyada  yaşayan  bu  insanları 
bölmenin  ihanet  olduğunu 
ifade  eden  Canpolat;  siyasi  partilere  yüklendi;  "Bir 
takım  siyasi  partiler  OsmanlI  Ocaklarına  Bizans'ın 
torunları  diyor.  Ben  bizansın  torunu  olarak  burada 
kimseyi  görmüyorum  Nazlı  Ilıcak  hanımefendi,  OsmanlI  Ocakları  mensuplarına  "AK  tosunlar,  OsmanlI  tosunları"  diyor.  OsmanlI  torunları  diyemiyor. 
Alevisi,  sünnisi,  sağcısı, 
solcusunu,  bir  çatı  altında 


var  etmeye,  var  olmaya 
geldik.  Kimse  Osmanlı 
Ocaklarını  kirli  emellerine 
alet  edemeyecek.  Bir  gün 
Osmanlı  medeniyeti  herkese  lazım  olacak.  Bu  barış  büyük  bir  barış,  OsmanlI  çatısı  altında  herkes 
kendi  etnik  kimliğini  yaşayacak  inşallah.  Rabia  işaretini  yaparak  biz  bu  inançla  buradayız."  dedi. 
Ülke  içerisinde  Osmanlı 
Ocaklarının  var  oluşundan 
bazı  STK  ,  siyasi  partiler, 
bazı  medya  mensuplarının 
Osmanlı  ocaklarını  algılayamadıklarını,  OsmanlInın 
torunları  olarak  hiç  kimseye  karşı  dargınlığının, 
kızgınlığının  olmadığını 
ifade  eden  Canpolat,  "Biz 
liderin  arkasında  başından 
sonuna  kadar  devam  edeceğiz."  Dedi. 

Tören  sonrası  OsmanlI  Ocakları  hizmet  binası  önüne  gelinerek  burada  kurban  kesildi  dualar 
eşliğinde  kurdele  kesildi. 
Burada  gazetecilerin  sorularını  cevaplayan  Canpolat;  "Ülkü  Ocakları,  Alperen  Ocakları  mensupları  bizim  kardeşlerimizdir"  dedi. 


Belediye  yol  ve  tretuvar 
çalışmalarını  hızlandırdı 


İlçemiz  Belediye  Başkanı 
Bayram  Öztürk,  yol  ve  kaldırım  çalışmalarına  hız  verdiklerini  belirtti. 

Öztürk,  ilçe  sokaklarının 
tamamına  yakınının  parke  taşı  ile  kaplanmış  durumdayken 
önce  kanalizasyon,  daha  sonra  ilçe  halkının  özlemle  beklediği  doğal  gaz  çalışmaları  sırasında  yolların  büyük  bölümünün  bozulduğunu  ifade 
etti. 

Çalışmalar  sırasında  mahalle  ve  sokak  yollarının  bazılarının  tamamen,  bazıları  ise  kısmen  bozulduğunu  söyleyen  Başkan  Öztürk,  "Bele¬ 


diye  olarak  bozulan  çarşı 
merkezinin  yollarını  yaparak 
esnafımızı  çamurdan  kurtarmaya  öncelik  verdik.  Mahalle 
yollarımızın  bir  kısmını  tamir 
ederek,  bazılarını  ise  tamamen  sıfırdan  kilitli  parke  taşı 
ile  kaplamaya  başladık"  dedi. 

Çalışmaların  Cumhuriyet 
mahallesinde  üç  ayrı  ekiple 
sürdüğünü  belirten  Öztürk, 
"Amacımız  Taşova  Belediyesi 
olarak  halkımıza  daha  yaşanılabilir  modern  bir  ilçe  sunmak.  Çalışmaları  en  kısa  zamanda  bitirmek  için  gereken 
hassasiyeti  ve  çabayı  gösteriyoruz"  dedi. 


Mutluluk  Para 
ile  Satılmaz 

Sasni  Ablası 


Değerli  okurlar 

İnsanoğlu  hep  güzel  yaşamayı  ve  mutlu  olmayı  ister. 
Fakat  insanın  mutlu  ve  huzurlu  olabilmesi  için  kanaatkar  olması 
gerekir.  Yaşadığımız  hayatta  ihtiyaçlarımızın  sınırı  yoktur.  Öncelikle 
hayatımızdan  çok  mal,  çok  para  kazanma  hırsını  ve  ihtirasını  ortadan 
kaldırmamız  gerekir. 

Hani  bir  söz  vardır  ya,  "azıcık  aşım,  ağrısız  başım"  diye,  işte  bu 
sözden  yola  çıkarsak,  bu  söz  bile  insanoğlunun  mutlu  olması  için 
fevkalade  yeterli  bir  sözdür. 

Değerli  dostlar,  Kanaatsizliğin  tersi  olan  ihtiras,  insanın  içini 
karartır  ve  adeta  bir  kurt  gibi  yer  bitirir.. 

Gönül  genişliğini  ise  alır  götürür,  bu  da  insanı  mutsuz  kılar  ve 
mutsuzluğa  iter.  Bir  defa  para  ile  mutluluk  asla  olmaz,  mutluluk 
Allah'ın  verdiği  zeka  ile  bulunur  ve  öyle  mutlu  olunur. 

Bakın  dostlarım,  adamın  biri,  aniden  iki  gözünü  de  kaybeder,  hiç 
bir  doktor  gözlerine  çare  bulamaz,  kör  adamın  arkadaşı,  adamı  alır  ve 
ulu  bir  zatı  muhtereme  götürür. 

Zatı  muhterem  adamın  gözlerine  bakar  ve  der  ki,  "hiç  bir  derdi 
olmayan  birisinin  gömleğini  arkadaşınızın  gözlerine  sürerseniz, 
arkadaşınızın  gözleri  açılır"  der. 

Bu  söz  üzerine,  zatı  muhteremin  yanından  ayrılan  kör  adam  ve 
arkadaşı,  hiç  bir  derdi  olmayan  birini  araştırmaya  başlarlar.  Dertsiz  bir 
adam  arayıp  dururken,  ahaliden  birisi  der  ki  "filanca  yerde  hiç  derdi 
tasası  olmayan  bir  çoban  var,  ona  gidin"  der.. 

Bu  söz  üzerine  kör  adam  ile  arkadaşı  çobanı  bulmak  için  yola 
düşerler.  Az  gidip  uz  gittikten  sonra,  çobana  ulaşırlar., 
selâmünaleyküm,  Aleykümselam  faslından  sonra  kör  adamın  arkadaşı 
söze  başlar  "çoban  karde  biz  uzun  yoldan  geldik,  yanımdaki 
arkadaşımın  gözleri  birden  kör  oldu,  ne  kadar  hekime  götürdüysek 
çaresi  yok  dediler..  Bunun  üzerine  kör  kardeşimizi  bir  erene  götürdük, 
eren  de  bize  hiç  bir  derdi  olmayan  bir  adamın  gömleğini,  arkadaşının 
gözlerine  sürerseniz  gözleri  açılır"  dedi..  Bunun  üzerine,  bizde  sorduk 
soruşturduk  senin  hiç  bir  derdinin  olmadığını  öğrendik  ve  sana  geldik, 
şu  gömleğinizi  müsaade  eder  misiniz,  kör  kardeşimizin  gözlerine 
sürelim  de  gözleri  açılsın"  der..  Bu  söz  üzerine  çoban  ne  diyeceğini 
şaşırır  ama  tez  toparlanır,  kör  adama  ve  arkadaşına  cevap  verir: 
"Dostlar;  Allah'a  çok  şükür,  benim  hiç  bir  derdim  yok  ama,  sırtımda 
gömleğim  de  yok."  Der. 

Yani  çobanın  üzerine  giymeye  gömleği  bile  yoktur.  Fakat 
gömleğinin  olmaması  yoksul  çobanın  mutlu  olmasına  engel  değildir, 
buradan  şunu  çok  iyi  anlıyoruz  ki,  mutlu  olmak  için,  zengin  olmaya 
gerek  yoktur,  önce  sağlık,  önce  sağlık..  Öyle  ise  elimizdeki  imkanlar  ile 
yetinmeyi  bilmemiz  gerekiyor.  Ayrıca  kanaatkar  olmamız  gerekiyor, 
ardı  arkası  kesilmeyen  isteklerimizden  ve  ihtiraslarımızdan 
kurtulmamız  gerekiyor. 

Mutlu  olmak  için  şunu  çok  iyi  bilmemiz  gerekiyor  ki  dostlar,  her 
zaman  güzeli,  doğruyu  bulmak  için  çalışmalıyız,  yaptığımız  işi  severek 
yapmalıyız,  paylaşmayı  bilmeli,  dürüst  ve  doğru  olmalıyız,  kimsenin 
malında,  mülkünde  gözümüz  olmamalı,  helal  rızk  kazanmalıyız, 
insanları  riyasızca  sevmeliyiz,  insanlara  iftira  atmaktan,  gıybetten  ve 
hasetten  uzak  durmalıyız. 

Ayrıca,  kendimize  göre  bir  yaşam  tarzı  kurmalıyız,  ufak  tefek 
şeylerden  mutlu  olmalıyız,  hani  bir  söz  varya  dostlar,  "ayağını 
yorganına  göre  uzat"  diye,  ayağımızı  yorganımıza  göre  uzatmalıyız, 
lüks  yaşamayı  değil  de,  daha  mütevazı  olarak  yaşamayı  bilmeliyiz..  Azı 
bulamayan,  çoğu  bulamaz  diye  bir  söz  vardır  dostlar,  işte  bu  sözden 
yola  çıkarak  hareket  etmeliyiz. 

Değerli  dostlarım..  Eğer  mutluluk  para  ile  satılsaydı  ,  herhalde 
zenginlerden  fakirlere  mutluluk  kalmazdı..  Bütün  mutlulukları 
zenginler  satın  alırlardı..  Fakirlere  ise  mutluluk  kalmazdı  ve  fakirler 
dünyanın  en  mutsuz  insanları  olurlardı.  Oysa  günümüzde  fakir  ama 
mutlu  olan  o  kadar  insan  var  ki..  Onlar  için  para,  pul,  mal,  mülk  hiç  bir 
zaman  önemli  değildir,  onlar  için  önce  sağlık,  sonra  bir  tas  çorba, 
sonra  huzur  ve  mutluluk  ilk  plandadır.. 
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Antalya  ile  yenişemedik 


Hentbol  Erkekler  Sü¬ 


per  liginin  10.  haftasında 
deplasmanda  karşılaştığımız  Antalya  Spor  maçı 
23-23  berabere  sona  erdi. 

21  Kasım  2015  Cumartesi  günü  saat 
15.00'de  Antalya  Süleyman  Evcilmen  Spor  salonunda  yapılan  maçta  dördüncü  beraberliği  alarak 
puanımızı  10'a  yükselttik. 

İlk  yarısı  8-8  berabere  biten  karşılaşmanın  son  bir  dakikasında 
bir  fark  ile  önde  olmamıza 
rağmen  son  saniyelerde 
yediğimiz  gol  sonucu  maç 
23-23  eşitlik  ile  bitti.  Antalya  Spor'un  başarılı  kalecisi  3  penaltı  kurtarır- 

(no-jt  Erkekler  Süper  Lig  2015-  2016  Sezonu  Puan  Durumu 


ken,  başa  baş  yedi  pozis-  yonda  gole  izin  vermedi. 


Bölgesel  amatör  lig 
4. grupta  şampiyonluk 
mücadelesi  veren  Y.  Amasya  Spor  8.  hafta  so¬ 


nunda  liderliğe  yükseldi. 

18  Kasım  2015  Çarşamba  günü  kendi  saha 
ve  seyircisi  önünde  ert¬ 


eleme  maçında  Terme  sporu  Samet  Sami  Bank'ın 
40.  Dakikada  attı  gol  ile  1- 
0  yenerek  14  puanla  lig  sı¬ 


ralamasında  2. lige  yükselmişti. 

22  Kasım  2015  Pazar 
günü  kendi  evinde  ligin  8. 
haftasıda  oynayacağı  Soğuksu  Yenice  sporun  ligden  çekilmesi  sonucu  bu 
maçtan  hükmen  3-0  galip 
sayıldı  ve  ligde  liderliğe 
yükseldi. 

Ligde  geçtiğimiz  haftayı  lider  kapatan  Görele 
spor  bu  hafta  sonu  kendi 
sahasında  oynadığı  Fatsa 
spor  maçı  çıkan  olaylar 
nedeni  ile  maçın  hakemi 
tarafından  ertelendi. 

Y.  Amasya  spor  önümüzdeki  29  Kasım  2015 
Pazar  günü  Ladik  Belediye  spor  ile  deplasmanda 
karşılaşacak. 


Uzman  Turizm’den  kampanyalı 
Umre  Yolculuğu 

TÜRSAB  (Türkiye  Seyahat  Acenteleri  Birliği)  onaylı  Hac, 
Umre  ve  Yurt  içi  gezileri  düzenleyen  Uzman  Turizm  Umre 
yolculuklarında  kampanya  başlattı. 

Umre  yolcuğunda  güvenli  bir  seyahat  yapmak  isteyenler 
Hacı  Emin  TORUN'a  baş  vurabilirler.  Kampanyalı  Umre 
kayıtlarımız  devam  etmektedir. 

Atatürk  Bulvarı  Torunlar  Petrol  yanı  Emir  İş  Hanı 
Kat: 2  Taşova  Tel:  0  542  523  89  28 


Ağaoğlu’nun  spora 
katkısı  sürüyor 


Yapımı  devam  eden  U- 
mutlu  Hidro  Elektrik  santralinde  incelemelerde  bulunmak  üzere  14  Kasım  2015  Cumartesi  günü  ilçemize  gelen 
Ağaoğlu  Şirketler  Gurubu 
Yönetim  Kurulu  üyesi  Hakkı 
Ağaoğlu  ve  Enerji  Gurubu  Genel  Müdürü  Ersan  Gülay, 
Hentbol  Erkekler  Süper  liginde  mücadele  eden  Taşova 
Hentbol  Süper  Kulübüne 


maddi  katkıda  bulundular. 

Ağaoğlu  Şirketler  Gurubu,  Enerji  Gurubu  Genel  Müdürü  Ersan  Gülay  gazetemize 
yaptığı  açıklamada;  "Sosyal 
Sorumluluk  Projesi  çerçevesinde  gençlerimizin  kötü 
alışkanlıklardan  kurtulabilmesi  ve  sportif  çalışmalara 
yönelmesi  için  Taşova  Hentbol  Spora  katkılarımız  devam 
edecektir."  dedi. 


Göztepe’de  bir  Taşovalı 


İzmir  Göztepe  U  21  takımı  antrenörü  hemşehrimiz 
Zafer  Uysal  bu  sezon  göstermiş  olduğu  başarılı  performansı  ile  kendisinden  söz  ettiriyor. 

Futbola  Taşova  sporda 
başlayıp  daha  sonra  Türkiye 
liglerinde  spor  Toto  3.  Lig,  2. 
Lig.  l.lig  ve  süper  lig  olmak  üzere  yaklaşık  15  takımın  formasını  giydi.  Spor  Toto  1.  liginde  3  defada  şampiyonluk 
sevinci  yaşayan  Zafer  Uysal 
2009  yılında  futbolculuk  kariyerine  son  verdi. 

Futbolu  bırakan  Zafer 
Uysal  antrenörlük  kurslarına 
giderek  antrenörlük  belgesini  aldı.  İlk  antrenörlük  hayatına  Spor  Toto  3. lig  takımlarımda  Hatay  Kırıkhan  Sporda  Ahmet  Taşyürek'in  yardımcısı  olarak  başladı.  Aynı 
sezon  bu  takımda  ligin  son  8 
haftasında  birinci  hoca  olarak 
çalıştı  ve  4  galibiyet  2  beraberlik  ve  2  mağlubiyet  alarak 
büyük  başarı  elde  etti. 

Aynı  ekiple  daha  sonra 
Hatay  Sporda  çalışmaya  başlayan  Zafer  Uysal  iki  sezon 
üst  üste  şampiyonluğu  playoff  maçlarında  kaçırdılar. 

Geçtiğimiz  sezon  ise 
Spor  Toto  2.lig  ekiplerinde 
Göztepe  de  Metin  Diyadin'in 
yardımcı  olarak  göreve  geldi. 
Başarılı  geçen  maçlar  sonun¬ 
da  Göztepe  tekrar  Spor  Toto 
1.  ligine  yükseldi. 


Bu  sezon  başında  ise 
Göztepe  yönetimi  tarafından 
Zafer  Uysal  U  21  takımının 
başına  yetkili  olarak  getirildi. 

Göztepe  U  21  takımı  Zafer  Uysal  liderliğinde  çıktığı 
12  maçtan  6  galibiyet  4  beraberlik  ve  2  mağlubiyetle  lig 
sıralamasında  5.  sırada  bulunuyor. 

22  Kasım  2015  Pazar  günü  Samsun  U  21  takımı  ile 
maç  yapmak  üzere  Samsun'a 
gelen  Zafer  Uysal  maçtan 
sonra  ilçemize  gelerek  ailesini  ve  dostlarını  ziyaret  ederek  gazetemize  yaptığı  açıklamada  "Uzun  yıllar  ülkemizin  değişik  takımlarında  futbol  oynadım  ve  şu  an  antrenörlük  yapıyorum.  Buralara  gelmemde  doğduğum  büyüdüğüm  ve  ilk  futbola  başladığım  memleketim  Taşova'yı  elimden  geldiği  kadar  en 
iyi  şekilde  temsil  etmeye  çalışıyorum.  Bundan  sonra  burada  yetişecek  olan  futbolcu 
kardeşlerimize  elimizden  gelen  tüm  yardımları  yapmaya 
hazırız. 

Bu  arada  Hentbol  Erkeler 
süper  liginde  ilçemizi  başarılı 
bir  şekilde  temsil  eden 
Taşova  Hentbol  takımının  başarılarından  mutluluk  duyuyor  ve  elimden  geldiği  kadar 
takip  etmeye  çalışıyorum. 
Kendilerine  bundan  sonraki 
maçlarda  başarılar  diliyorum"  dedi. 


